
Augustinus, 

Verklaring van psalm honderdnegenentwintig 

(Benedictijnen van de abdij St. benedictusberg, Vaal 1977) 

 

‘Uit de diepte heb ik tot U geroepen, Heer, Heer luister naar mijn stem.’ 

Ja, dit is de stem van iemand die omhoog klimt, zoals dat bij een trappsalm past. Ieder van ons 

moet dus eens zien, in welke diepte hij zich bevindt, waaruit hij tot de Heer moet roepen. Uit 

de diepte geroepen heeft Jonas, namelijk uit de buik van het zeemonster. Hij bevindt zich niet 

alleen onder de golven, maar zelfs binnen in de walvis; en toch hebben dat lijf en die golven 

het gebed niet verhinderd bij God aan te komen, en de buik van het dier kon de stem van de 

bidder niet tegenhouden. Zij drong overal doorheen, doorbrak alles en bereikte Gods oren; als 

wij tenminste mogen zeggen dat zij – door alles heenbrekend – Gods oren bereikte, wanneer 

Gods oren in het hart van de bidder waren. Want waar is God niet aanwezig voor de gelovige 

die zijn stem verheft? Maar toch dienen ook wij in te zien, uit welke diepte wij moeten roepen 

tot de Heer. Want de diepte voor ons is dit sterfelijk leven. 


